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Als we over het woord aanbidding spreken, dan zullen de meesten van ons gelijk aan de aanbidding tijdens de 
zondagdienst of een worshipavond denken. 
 
Bijbelse aanbidding spreekt echter over een levenshouding. Een constant besef van Gods heiligheid en macht. 
 
Beseffen dat we geroepen en geheiligd zijn om Hem te eren en groot te maken. 
 
Dat gaat dus veel verder dan op zondag een half uur tijdens de aanbiddingdienst een aantal liedjes meezingen.  
Vaak wordt het aanbidden van God in een hokje geplaatst en krijgt het een mooi plekje. 
 
Aanbidding wordt heel vaak gezien als iets wat ons een goed gevoel geeft, maar Bijbelse aanbidding is vooral 
iets wat enkel en alleen om God gaat.  
 
Het woord ‘aanbidden’ dat in het nieuw testament wordt gebruikt, is “proskonunomen”. Dit betekent letterlijk 
en figuurlijk ten diepste verering, aanbidding en verwijzing. 
 
Het volledig jezelf ter aarde werpen of liggen, vergelijkbaar met een hond die de hand van zijn meester/baas 
likt/kust. (Dit is om de verhouding tussen de aanbidder en degene die aanbeden wordt aan te geven). 
 
Mattheüs 2:2 (SV) 
Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden. 
 
Mattheüs 2:2 (NBG) 
en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij 
zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. 
 
In het oude testament wordt vaak het woord “shachah shaw-khaw” gebruikt, wat ook het volledig jezelf ter 
aarde werpen/leggen betekent en dus ook het hoogste vorm van verering is. 
 
Psalmen 99:9 (NBG) 
Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder voor zijn heilige berg, want: Heilig is de HERE, onze God. 
 
Buigt u neder heeft hier dezelfde betekenis als aanbidding. 

 
Als we dit zo lezen en in de hele Bijbel vergelijkbare betekenissen vinden, 
komen we tot de ontdekking dat aanbidding een serieuze zaak is en dat het 
niet enkel een actie is, maar telkens ook een houding is. 
 
Wij weten dat God in de hemel constant aanbeden wordt en we weten ook dat wanneer profeten zoals Jesaja, 
Jeremia, Johannes, Petrus een hemels visioen hadden, zij ook niets anders konden doen dan in de 
aanwezigheid van God te buigen en Hem te eren.  
 
Daarnaast lezen we ook in het oude testament dat God de Israëlieten uit Egypte redde om hen te Heiligen, 
zodat ze een apart gezet volk voor Hem zouden zijn (net als wij ook apart gezet zijn door de wedergeboorte). 
 
God gaf de Israëlieten een offersysteem, dat naast een verzoenende functie ook een functie van aanbidding 
had (brandoffer en spijsoffer; Leviticus 1 en 2 ). 
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We zien dus dat aanbidding ook een prijs heeft (het kost je iets kostbaars en dierbaars. Soms geld, soms je trots 
of eer, soms alles wat je hebt, je tijd, je motivatie, je volharding). 
 
Ook het heiligen van de priesters (laat ons ook denken aan ons eigen heiligingsproces, want ook wij zijn 
priesters voor God) ging gepaard met een gedetailleerd offersysteem dat moest leiden tot een hechte relatie 
van aanbidding met God (Exodus 29:10-41 vertelt over het heiligingproces van toewijding, maar tevens dat het 
een aanbiddingvorm is van de priesters naar God toe ). 
     
 41 Het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden; zoals het morgenspijsoffer en het daarbij 
behorende plengoffer zult gij het bereiden tot een liefelijke reuk, een vuuroffer voor de HERE, 42 een dagelijks 
brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent der samenkomst voor het aangezicht des HEREN, waar 
Ik met u zal samenkomen, om daar tot u te spreken. 43 Ik zal dan dáár samenkomen met de Israëlieten, en zij 
zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. 44 Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen, en 
Aäron en zijn zonen zal Ik heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden. 45 Ik zal in het midden van de 
Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een God zijn. 46 En zij zullen weten, dat Ik, de HERE, hun God ben, die hen uit 
het land Egypte geleid heb, opdat Ik in hun midden wone; Ik ben de HERE, hun God. 
 
Hierin zien we dus heel duidelijk dat het heiligingsproces van de priesters gepaard ging met offeren (wat zowel 
met een verzoenende - als met een aanbiddingsfunctie te maken had). Dit resulteerde in iets wat wij ook 
kennen, namelijk in een ontmoeting of aanraking met God.  
 
Want we lezen in vers 44: Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen, en Aäron en zijn zonen zal Ik 
heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden. 45 Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal 
hun tot een God zijn. 
 
Dat laat ons erg veel denken aan onze samenkomsten, wanneer wij onze zonden voor de Heer belijden en 
onszelf aan Hem offeren in aanbidding. Dan komt Hij ook in ons midden en weten wij dat Hij bij ons is!  
 

Daarnaast zien we dat het aanbidden van God niet zozeer een 
momentopname is, maar een levensstijl. 
 
Alles wat je doet, denkt en onderneemt kan een vorm van aanbidding voor God zijn. 
 
Zo zien we dat de Israëlieten God aanbeden onder specifieke regels en doelgerichte aanbidding was. 
Alles wat ze tijdens de eredienst deden, had een doel en reden en alles draaide enkel om het vereren en 
verheerlijken van God. Het ging hen er niet om zelf een goed gevoel te krijgen, maar het ging om het ware 
aanbidden van God. 
Dat deden ze niet alleen met gezang, ze gebruikten al hun zintuigen hiervoor. 
 
Verschillende facetten van aanbidding tijdens de eredienst: 
 

• Zien: De schoonheid en symboliek van de tabernakel. Elke kleur en tint had een betekenis.  

• Horen: Het gebruik van muziek. Er waren aanwijzingen om allerlei instrumenten te gebruiken en in de 
Bijbel staan veel liederen opgetekend. 

• Voelen: De kop van het offerdier werd aangeraakt, als symbool van het feit dat het de plaats van de 
mens innam. 

• Ruiken: De offers werden verbrand en gaven een herkenbare geur af. 

• Proeven: De feesten waren vieringen en herdenkingen. Veel voedsel had een symbolische betekenis. 
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De Godsdienst, de relatie met God, de eredienst, dus alles wat met God te 
maken had, werd samengevat door aanbidding voor Hem. 
 
Dit was dus volledig verweven met alles wat de Israëlieten deden. God had dit enkel aan hen gegeven, opdat ze 
een licht voor de wereld zouden zijn en compleet verschillend zouden zijn van alle andere heidense vormen van 
afgoderij.  
 
Dit kunnen we ook in ons leven toepassen! Onze levens, bijvoorbeeld. Beseffen we dat het ook een vorm van 
aanbidding is?  
 
Ons werk of onze school? Voor de kinderen zorgen? 
Zeker als u het aan God opdraagt en u bewust bent dat u God eert wanneer u dit voor Hem doet!  
Maak het nog uit hoe u het doet? Wel als je beseft hoe groot en heilig God is en u er een zooitje van maakt. 
Denk aan hoe precies en welbedacht de Israëlieten God aanbeden! 
 
Het gevaar hiervan is, dat we alles doen omdat het moet. wanneer we dit zo doen, worden we religieus en 
wettisch. 
 
Jezus doorbrak dit tijdens het gesprek met de Samaritaanse vrouw en gaf aan dat God door de uitstorting van 
de Heilige Geest een nieuwe vorm van aanbidding zou geven.  
        
Johannes 4:20-24 
20 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men 
moet aanbidden. 21 Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te 
Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 22 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 
heil is uit de Joden; 23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in 
geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten 
aanbidden in geest en in waarheid. 
 
Hierin zien we heel duidelijk dat aanbidding een religie kan worden en tevens zien we heel duidelijk dat Jezus 
aangeeft dat het de Joden zijn die weten hoe en wat aanbidding is! (In vers 22 zegt Jezus 22 Gij aanbidt, wat gij 
niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden) 
 
Maar, zegt Jezus (Vers 23), maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden 
zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, 
moeten aanbidden in geest en in waarheid. 
 

Jezus geeft aan dat er een nieuw tijdperk aanbreekt, de tijden van religieuze aanbidding 
zijn voorbij. Geen vaste plek, geen vaste natie en geen vast ritueel, maar dat wie je ook 
bent, waar je ook vandaan komt en waar je jezelf ook bevindt, de waarachtige aanbidders 
de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. 
 
Geest= menselijke geest  
 
De menselijke geest is de zetel van ons geweten (onderscheiding tussen goed en kwaad) en inkomende 
communicatie (het horen van God stem en ontvangen van impulsen tot geestelijke actie) en uitgaand 
communicatie  (Gebed, Profeteren en Lofprijs en Aanbidding).  
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1 Korinthiërs 2:14 NBG51 
‘Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij 
kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.’ 
  
Jakobus 2:26 NBG51 
‘Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.’ 
 
1 Tessalonicenzen 5:23 NBG51 
‘En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van 
onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.’ 
 
Romeinen 8:14 
‘Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.’ 
 
Vanuit ons geest in gemeenschap met Gods Heilige Geest onze gehele leven als een offer aan God geven 
 
‘Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.’ 
Romeinen 12:1 NBG51 
  
1 Kor 6: 19  
Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen 
hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 
 
Onze lichamen zijn dus hierdoor een tempel geworden van de Heilige Geest en onze hele ik (Geest-Ziel-
Lichaam) is een vorm van aanbidding voor God. 
 
Waarheid   
 
Wat verder erg belangrijk is, is dat hier gesproken wordt over de waarachtige aanbidders.  
Wanneer bent u een waarachtige aanbidder?  
Als eerste wanneer u in de waarheid bent en in de waarheid verblijft!  
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Wie is de waarheid? Juist, Jezus (Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het 
leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij) 
 
De waarheid van het woord. Aanbidden we God in deze waarheid? Of in een andere eigen waarheid (die 
eigenlijk een leugen is)? 
 
Waar leidt de waarheid naartoe? Naar Jezus. Hoe? Door uzelf in geloof aan Hem over te geven en u te laten 
ontlasten door Hem, zodat u Hem geeft wat Hij toekomt. 
   
Vervolgens lezen we dat God op zoek is naar zulke aanbidders! Welke aanbidders? Jezus herhaalt het nogmaals 
in vers 24 en gebruikt hier zelf het woord moeten, de aanbidders in geest en waarheid! 
 
Jezus geeft hier heel duidelijk aan dat God aanbeden wil worden. Door de wedergeboorte heeft u toegang tot 
God en hieruit ontstaat aanbidding. Uw geest in verbondenheid met de Heilige Geest wil constant God 
aanbidden en dezelfde Heilige Geest wilt u hierbij graag helpen (hebben we net gelezen). 
 

Hebreeën 4:12 NBG51 
‘Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó 
diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des 
harten;’ 
 
Aanbidding in geest en waarheid 
 
Lucas 7 
41Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem vijfhonderd schellingen schuldig, de ander vijftig. 
42Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben? 
43Simon antwoordde en zeide: Ik onderstel, hij, aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zeide tot hem: Gij 
hebt juist geoordeeld. 44En Zich naar de vrouw wendende, zeide Hij tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in 
uw huis gekomen; water voor mijn voeten hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat 
gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. 45Een kus hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat Ik 
binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. 46Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar 
zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. 47Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, 
want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. 48En Hij zeide tot 
haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is 
deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft? 50En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in 
vrede! 

 

Aanbidding gaat dus veel verder dan de eredienst. Aanbidding is een 
levenshouding die u aanneemt tegenover God. 
 
U maakt een keuze om Hem te erkennen en te eren in en tijdens alles wat u onderneemt.  
 
U zoekt manieren om Hem te behagen, Hem te eren, Hem te aanbidden en zorgt dat uw leven als een dagelijks 
offer in Zijn handen is. 
 
Dit is natuurlijke een groeiproces, dat bij een besef moet starten. Een besef van de grootheid van God en 
hetgeen Hem toekomt.  
 
God aanbidden is in het kort uzelf wegcijferen, Hem geven wat Hem toekomt. Bereid zijn op het juiste moment 
de juiste keuze te maken. 
 
David zegt in Psalm 342 Ik zal de HEERE te allen tijde loven, aleph. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. 
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Aanbidding is dus een levenskeuze die inderdaad een prijs heeft. Het zal u zeker iets kosten. Wilt u net als 
David kunnen zeggen: Ik zal de Heere te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn? 
 
Weet dat het mogelijk is en dat u het reeds bezit! U kunt het en het zal u ook lukken, want het is de volmaakte 
wil van God dat we hierin zullen groeien. We zijn immers met dit doel geboren; leven in aanbidding. 


